ertellen

Bericht voor jou

Werkvormen

4-7 jaar
Gesprek: Wordt er bij jou weleens
op de deur of op het raam geklopt?
Wie staat er dan voor de deur?

Spel: Laat alle kinderen de ogen dicht

doen en wijs een kind aan dat even naar

de gang mag gaan, aanklopt en zegt:
‘Bericht voor jou!” Kunnen de andere kinderen
horen wie er voor de deur staat?

Creatief: Elke deur klinkt anders als

erop geklopt wordt. Verken met de

kinderen verschillende klopgeluiden.

Niet alleen op een deur, maar ook op
verschillende materialen: een pan, een boek,
een stuk karton, een stuk plastic, een stuk
hout.
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Vertelling 4-7 jaar

Klop op de deur
Op bijna elke deur in Israél wordt weleens geklopt.
Klop, klop... Als je opendoet, staat er misschien iemand die iets wil vragen.
Het kan een verkoper zijn, die vraagt of je nog iets nodig hebt. Of een buurvrouw die
iets van je wil lenen.
Op een dag zei Jezus tegen de mensen:
‘Tk wil dat jullie ook op deuren gaan kloppen.
Niet om iets te verkopen, ook niet om iets te lenen,
maar om iets te brengen.
Bij elk huis mag je zeggen: Bericht voor jou. Vandaag is het feest. God maakt een
nieuwe wereld. En daar horen jullie ook bij!’
De mensen die bij Jezus zijn, kijken in de verte.
‘Maar hoe weten we dan waar we moeten aankloppen?’ vragen ze.
Jezus lacht. ‘Je mag overal aankloppen!’ roept Hij. ‘Op alle deuren van de wereld. In
elke stad, in elk land mogen mensen horen over Gods nieuwe wereld. Bij veel huizen
zal de deur voor jullie openzwaaien. “Kom binnen!” roepen de mensen daar. Ze
vragen of je iets wilt eten, ze zijn blij dat je er bent. Aan die mensen vertel je alles over
Mij en over de liefde van God. Dan wordt het feest in die huizen. Maar er zullen ook
huizen zijn waar mensen de deur voor je neus dicht gooien. Of waar ze je uitlachen en
zeggen: “Ga toch weg met je nieuwe wereld!”
Dat moet je dan maar doen, weggaan. Loop de straat uit en de stad uit, op weg naar
de volgende stad. En als je door de poort de stad uit loopt... veeg dan eventjes je
voeten.’
De mensen bij Jezus kijken verbaasd. ‘Je voeten vegen? Als je een stad uitgaat? Je moet
toch juist je voeten vegen als je ergens binnenkomt!?’
‘Klopt’, zegt Jezus. ‘Meestal veeg je je voeten als je binnenkomt. Het zand en het
stof van de straat laat je achter op de deurmat. Maar van een stad waar mensen
niet luisteren naar Gods nieuwe wereld kun je maar beter niets meenemen naar de
volgende stad. Dus veeg je voeten en ga vrolijk verder!’
Nog diezelfde dag gaan alle mensen op weg. Ze kloppen en vertellen, overal waar ze
maar komen.
Soms gaat de deur dicht. Dan gaan ze door naar de volgende stad en bij de stadspoort
vegen ze eventjes hun voeten.
Maar meestal gaat de deur open. Daar wordt verteld over de liefde van God. In al die
huizen is het feest.

Mattijs Weegenaar
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